
 
 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 
 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
A.G. van Zante 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
 in het kerkelijk centrum 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:scriba@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 
 

 

Beveel gerust Uw wegen 

 
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe….. 

Psalm 37:5 
 

Vertrouw uw weg… daarmee wordt onze levensweg bedoeld. Wat 
kunnen daarin hoogten, maar ook diepten zijn. Soms lijkt het meer op 
een hindernisbaan dan op een weg. Wat een obstakels, op die weg, die 
de doortocht verhinderen! Er moet heel wat “weg gewenteld” worden. 
Nee, dat doe je niet zomaar even. Dat gaat alleen als je de zware last op 
de Here afwentelt, als je Hem laat dragen. Wat? Welke last? 
Je mag de zware last van de zonde op de Here wentelen. Die wil Hij voor 
jou dragen. Jezus zette er zijn schouders onder, toen Hij het kruis, het 
vloekhout dragend naar Golgotha ging. Toen Hij daarna aan dat kruis 
geslagen werd, legde God de volle last van onze zonden op Hem. Nee, 
daaronder hoef je niet zelf gebukt te blijven gaan. Ga naar Jezus, 
vertrouw zo jouw weg aan Hem toe, die doodlopende weg. Ga ermee 
naar de Here biddend, dan maakt Hij ruimte. Bij die last mag je ook 
denken aan “alles, wat u ’t harte deert”, al het verdriet, al de moeite en 
pijn, dat je in je leven kan overkomen. Ook daarmee weet de Here raad, 
bij Hem is raad. Nee dan gaat het niet altijd van een leien dakje. Maar 
wel geeft de Here kracht naar kruis. De laatste woorden van onze tekst 
zijn: “Hij zal het doen”. Ja, ondanks alles kan de Here het wel maken. Zo, 
goed, dat als je Hem laat besturen, waken, je je verwonderen moet. 
 
 

 
Lezen Psalm 37 

Uit: Bijbels dagboek “Leven door het Woord” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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47e Jaargang, no. 1280, 8 april 2024 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 14 april 2024 

09:30 uur: Prop. H. Meijer, Herwijnen 

18:30 uur: Ds. H.G.W. Groot Karsijn, Herwijnen  

 Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk 

1e collecte: Zendingswerk Herman en Anneloes Meijer 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

Avonddienst: 1 collecte voor Red een Kind 

Gezamenlijk diaconaal project voor hulp aan kinderen in armoede 

 

Donderdag 18 april 2024  |  Dienst in WZC Avondlicht 

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom 

 

Zondag 21 april 2024  |  afsluiting winterwerk 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: St. Kimon 

Voor toekomst voor het noodlijdende kind 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Zondag 28 april 2024 

09:30 uur: Ds. J. Schneider, Hoog Blokland 

18:30 uur: Ds. J. Brouwer, Veen 

1e collecte: Gevangenenzorg Nederland 
Begeleiding van gevangenen naar toekomst zonder criminaliteit 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 
Bijbelgedeelte Zondagsschool 

14 apr:  Jona 2 Jona wordt gered door God 

21 apr:  Jona 3  Jona vertelt Gods boodschap in Ninevé 

28 apr:  Jona 4  God spaart ook Ninevé 
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Kinderoppas:  

14 apr:  Lia en Chantal van Baalen 

21 apr:  Annette Blom en Vera Hobo 

28 apr:  Femke en Elise Gobius du Sart 
  

Schoonmaakrooster 

15 t/m 19 apr: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,  

Netty Pippel 

29 t/m 3 mei: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans 
 

 

 

 
Wel en wee 
 

Jubileum 
Hans van Weelden en Jannie van Weelden-Grandia (Kolfflaan) 
herdachten op 29 maart hun vijftigjarig jubileum. Wat een rijkdom dat ze 
terug mogen kijken op goede jaren, en het jubileum met de geschonken 
kinderen en kleinkinderen konden vieren. Van harte gefeliciteerd en vele 
gezegende jaren gewenst! 
 

Zondag 28 april is het 65 jaar geleden dat Arie van der Bijl en Alie van 
der Bijl-Heijnen (Molenkamp) elkaar het jawoord gaven. Wonderlijk dat 
ze het samen kunnen beleven en God in al die jaren ook hun Gids mocht 
zijn. We wensen hen een dankbaar jubileum toe en Gods nabijheid in 
deze tijd, die vaak zorgelijk is. 
 

Gezondheid 
Na het eerste evaluatiegesprek werd duidelijk dat Marianne van Mourik-
Vos (Berkenlaan) in ieder geval nog vier weken in de Maria 
Mackenziekliniek (Panovenlaan 25,6525 DZ Nijmegen) zal verblijven om 
meer duidelijkheid te krijgen. We wensen haar, man Henk en verdere 
familie toe dat God hen draagkracht schenkt. 
 

Dinsdag 9 april wordt Jan Willem Boogert (Rij- en Uitweg) geopereerd 
aan een knie, vanwege langdurige knieklachten. Een operatie, groot of 
klein, we zijn in gezondheid afhankelijke mensen. We hopen op een 
gezegende ingreep en een goed herstel. 
 

Wachten op uitslagen, verblijf in klinieken, doorgaande behandelingen, 
langdurige zorgen om gezondheid, verlies, zorgen om geliefden. Als je

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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vanaf de overkant Herwijnen ziet liggen, lijkt het een paradijs. Wanneer 
we echter inzoomen, is er zoveel aan de hand. Dat we zo ook geloven 
dat de Hemelse Vader ons ziet en nabij is, en ons dieper ziet en nabij is 
dan wij ons kunnen voorstellen. 
 
Dankbetuiging 
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben 
genomen van onze lieve schoonzus, tante en oudtante  
 

Cornelia Alida van Velzen 
Corrie 

 

Dit heeft ons geraakt en is voor ons tot grote steun geweest.  
 

Uit aller naam:  
N. van Velzen  

 

 
 
Bij de diensten 
 

Zendingsdienst 
Bijzonder dat Herman en Anneloes Meijer dit jaar bij ons in Herwijnen 
zijn neergestreken en dat er een band met de gemeente is gegroeid. 
Zondag 14 april zal Herman (hij is proponent in de Protestantse Kerk) 
voorgaan in de kerkdienst en verbinding leggen met het zendingswerk. 
Anneloes zal in de dienst vertellen over hun vorige en komende 
uitzending. We kijken er naar uit! 
 

Afsluiting Winterwerk 
Op 21 april sluiten we het seizoen van het winterwerk af. In de dienst 
blikken we terug met het jaarthema “Hou vol”. In de verkondiging zijn we 
voor de zesde keer met Petrus op weg. Na de opstanding gaat Jezus 
met hem in gesprek, ook over terugblikken, volhouden én vooruitkijken 
(Johannes 21). 
 
Beste gemeenteleden, 
Het einde van het winterseizoen nadert alweer. Op zondag 21 april 
hopen we na de ochtenddienst een afsluitende activiteit te houden.  

Na de dienst drinken we koffie, daarna zijn er een aantal 
activiteiten om uit te kiezen. Er is keuze tussen een 
wandeling, spelletjes, een gesprek over de preek: voor elk 
wat wils! 

UIT DE GEMEENTE 
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Tot slot nuttigen we een lunch, waarna we rond 13.30 uur af willen 
sluiten. Opgeven is niet nodig, er staat een collectebus voor een 
vrijwillige bijdrage. 
 

U en jij bent er toch ook bij? 
Hartelijke groet, de Feestcommissie  

 
Uitzendgemeente voor Herman en Anneloes Meijer; update 
We hebben u al verteld dat we uitzendende gemeente worden voor 
Herman en Anneloes Meijer en hun gezin (Molenstraat). Zij gaan namens 
de GZB-zendingswerk doen in Costa Rica. Inmiddels zijn wat meer 
dingen duidelijk geworden, vandaar dat we u graag even bijpraten. 
 

Herman Meijer hoopt in de ochtenddienst van zondag 14 april bij ons 
voor te gaan. Dit om ook onder Gods Woord met elkaar kennis te maken. 
In de dienst zal kort ook iets worden verteld over het werk dat ze in Costa 
Rica hopen te gaan doen.  
Voor ze in het najaar vertrekken, hebben Herman en Anneloes nog een 
drukke tijd voor de boeg met onder meer allerlei cursussen. Daardoor 
zullen ze ook een aantal weken in Engeland verblijven. 
 

De officiële ‘uitzenddienst’ is op zondagochtend 1 september. Dominee 
Roseboom hoopt deze dienst te leiden. In de dienst zal Herman Meijer 
ook worden bevestigd als predikant (hij is nu proponent). U krijgt later 
nog meer informatie over deze dienst. 
 

We worden als Hervormde Gemeente dus ‘uitzendgemeente’. Tot nu toe 
waren we ‘deelgenootgemeente’, bijvoorbeeld voor Martin en Marleen ’t 
Hart en voor Monica en William Jansen. Een andere naam dus, maar er 
zijn meer verschillen.  
Als uitzendgemeente is de betrokkenheid. Bijvoorbeeld door de vorming 
van een Thuisfrontcommissie (TFC), die Herman en Anneloes en hun 
werk gaat ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van pastorale 
begeleiding, gebed, pr en communicatie, financiën. Over de personele 
invulling van de TFC later meer. 
 

Nóg een verschil: we hebben als uitzendgemeente een grotere financiële 
verantwoordelijkheid dan als deelgenootgemeente. Simpel gezegd: we 
ondersteunen een zendingsechtpaar met meer geld dan we voorheen 
deden als deelgenootgemeente.  
Hoe we dat gaan doen? Uiteraard zijn er al de bekende inkomsten uit 
onder meer de collecten. Daarnaast starten we de ‘maatjesactie’.
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Wat houdt dat in? U en jij kunnen voor een bepaald bedrag (zelf te 
bepalen) ‘maatje’ worden van de Gereformeerde Zendings Bond (GZB), 
de bekende zendingsorganisatie waarbij Herman en Anneloes in dienst 
zijn. Door aan te geven dat uw ‘maatjes-bijdrage’ is bedoeld voor het 
werk van Herman en Anneloes, levert u een automatische maandelijkse 
en directe bijdrage aan de financiële steun vanuit Herwijnen aan hun 
werk. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar. 
 
Bij dit kerkblad zit een flyer met meer informatie over de maatjesactie. U 
kunt op die flyer eventueel gelijk al een bepaald bedrag invullen. Die 
machtiging kunt u zondag 14 april na afloop van dienst inleveren. U kunt 
uw reactie ook afgeven bij Amanda de Bruin (Achterweg 97) of bij 
Wietske van Mourik (Achterweg 48). Na de ochtenddienst op 14 april is 
de zendingscommissie aanwezig om eventueel nog flyers uit te delen, u 
te informeren, of om te helpen bij het invullen. 
Kerkenraad en zendingscommissie denken dat het financiële doel zeker 
haalbaar is, zonder dat andere acties en goede doelen daarvan ‘de dupe’ 
worden. Ook andere gemeenten en familie, vrienden en kennissen van 
Herman en Anneloes dragen financieel bij aan hun werk.  
 

Nu even tot zover, later volgt ongetwijfeld nog meer informatie. Bij het 
zendingswerk komen allerlei praktische zaken kijken die geregeld 
moeten worden. Maar laten we niet vergeten het zendingswerk, in het 
bijzonder dat van Herman en Anneloes, ook op te dragen in ons gebed. 
 
Rek met collectezakken 
Onlangs kwam er een vraag over de volgorde van de collectezakken, in 
het rek bij de uitgang. Het is zo dat de eerste collecte altijd een diaconale 
collecte is. Dat kan zijn voor ‘gewoon’ de diaconie, maar ook voor een 
speciaal doel (bv. de zending, de Voedselbank, het Bijbelgenootschap, 
het jeugdwerk, Schuldhulpmaatje, bloemengroet, Leger des Heils, 
Dorcas, Red een Kind, Open Doors, Kerk in Actie etc.). Aan de zak hangt 
ook een label met daarop de tekst ‘diaconie’. Die eerste zak hangt het 
dichtst bij het kastje in de hal van de kerk. 
De tweede zak (de middelste dus) is altijd voor het werk door de 
kerkrentmeesters.  
De derde collecte (de zak het dichtst bij de uitgang) is voor ‘pastoraat en 
prediking’. Elke laatste zondag van de maand is de derde collecte voor 
het Onderhoudsfonds. Op Biddag, Dankdag, eerste paasdag en 
oudejaarsavond is de derde collecte voor respectievelijk de 
biddagcollecte, dankdagcollecte, paascollecte en eindejaarscollecte.
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Kinderen zondagsschool 
De kerkenraad en de leiding van de zondagsschool hebben in goed 
overleg besloten dat de kinderen vanaf 1 mei iets eerder de kerkdienst 
verlaten om naar de zondagsschool te gaan. Voortaan zal dit zijn vóór 
de Schriftlezing. Dit geeft de leiding net iets meer tijd om goed invulling 
te geven aan het samenzijn op de zondagsschool. 
Missen de kinderen nu dus de lezing uit de Bijbel? Dat is zeker niet de 
bedoeling. Op de zondagsschool wordt met de kinderen uit de oudste 
groepen samen uit de Bijbel gelezen. Aan de jongste kinderen wordt een 
Bijbelverhaal verteld, waarbij steeds wordt verteld uit welk Bijbelboek 
wordt voorgelezen. 
 

De kinderen van de zondagsschool wonen tijdens de viering van het 
Heilig Avondmaal in principe elke eerste tafel bij. De leiding van de 
zondagsschool kan dan eventueel ook deelnemen aan de viering. 
Net als eerder is gebeurd, heeft de zondagsschool de mogelijkheid om 
bij bijzondere projecten (bv. in de aanloop naar Pasen en Pinksteren) 
daarover steeds kort iets toe te lichten in de diensten. Daarbij past in de 
aanloop naar Kerst ook het aansteken van de Adventskaars en het 
opzeggen van een gedichtje door de kinderen. 
 

Generatie Y (20-40) 
Ineens zijn we weer de zomertijd ingegaan en komen activiteiten tot een 
einde. Fijn dat het enthousiasme er is om komend seizoen verder te 
gaan. We noteren daarvoor D.V. 24 september om 20:00 uur 
 

Catechese: Follow Me (12-18) 
Een indrukwekkende presentatie van zendingsechtpaar Meijer, een Stille 
Week-viering verzorgen en de bespreking van het laatste hoofdstuk 
Follow Me bracht ons bij het einde van het catecheseseizoen. Op vrijdag 
24 mei is de afsluitende bijeenkomst gecombineerd met de graffiti-
workshop. Dus nog één leuke activiteit in het verschiet! 
 

Beleidsplan 
De kerkenraad heeft in z’n vergadering op 20 maart het aangepaste 
Beleidsplan 2024-2030 definitief vastgesteld, na bespreking van de 
reacties die op de gemeenteavond en op andere manieren waren 
binnengekomen. Zodra de laatste aanpassingen zijn verwerkt en de 
handtekeningen zijn gezet, wordt het herziene Beleidsplan gepubliceerd 
op de website.  
 

Jaarrekening 2023 
De kerkenraad heeft in z’n vergadering van 20 maart de jaarrekening van
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het College van Kerkrentmeesters besproken, goedgekeurd en 
vastgesteld. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 
€ 7.747,00. Wie de jaarrekening wil inzien en/of een toelichting wil 
hebben, kan contact opnemen met Henk de Bruin 
(henk.bruinde@upcmail.com) of met Gijs Pippel (gijs-netty@kpnmail.nl).  
 

Bellen met een van beiden kan ook. De jaarrekening is inmiddels 
goedgekeurd door het CCBB (Classicale College voor de Behandeling 
van Beheerszaken). De jaarrekening is te vinden op onze site, 
hervormdherwijnen.nl 
 

Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode 
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een 
felicitatie ter bemoediging sturen. 
 

Datum Naam    Leeftijd   Adres 
24-04 P. van Arendonk  86  Achterweg 64 
25-04 J.J. Bijl-Muilenburg  89  Kolstraat 18 
01-05 S. vd Meijden-van Woerkum 89  Kolstraat 7 
 

 
Bloemengroet 
Afgelopen periode zijn de bloemen bezorgd bij; 
- Naomi de Fokkert  ( Lindelaan ) 
- Marco van Zante  ( Seringenhof) 
- Fam Wigmans , ivm huwelijk jubileum ( Mijnlieflaan) 
- Fam vd Meijden , ivm huwelijk jubileum  ( Zworrelstraat) 
- Fam de Joode , (Waaldijk) 
 
 
Wijziging samenstelling Wijkteam wijk 4 
De samenstelling van het wijkteam heeft sinds maart een wijziging 
ondergaan.  De heer Tien van Mourik is gestopt met zijn werk in het team. 
Wij willen hem hartelijk danken voor zijn ondersteuning en inzet in het 
wijkteam in de afgelopen periode. 
We zijn blij dat we mevrouw Maria de Lorijn bereid hebben gevonden om 
de ontstane plaats in ons wijkteam in te vullen. We heten Maria van harte 
welkom en verheugen ons op de samenwerking.

mailto:gijs-netty@kpnmail.nl
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De samenstelling van het wijkteam bestaat uit wijkouderling 
Lenard van Maaren en de wijkteamleden Petra Vervoorn, Maria de Lorijn 
en Dirk van Arkel. 
 
Clubkamp 2024 
Op 22 maart verzamelde we om 6 uur ’s avonds bij de gereformeerde 
kerk. Vanaf daar reden we met de auto naar het Kraanven in Loon op 
zand. In de avond mochten we gelijk leuke activiteiten doen in de 
speelhal. Zoals badmintonnen, voetballen en volleyballen met een 
skippybal. Later in de avond gingen we gezellig spelletjes met elkaar 
doen en kletsen. 
De volgende ochtend werden we om half 9 wakker gemaakt met pannen 
en was het tijd voor de ochtendgymnastiek. Aan het eind van de ochtend 
gingen we zeskamp doen. We deden de spellen in groepjes. De spellen 
waren: Zaklopen, overgooien met een rauw ei, touwtrekken, met een 
lepel lopen terwijl er een pingpong bal op ligt, proberen rondjes te lopen 
in een tweetal terwijl je voeten aan elkaar vastgebonden zaten en nog 
een ballonnenspel. Na de zeskamp gingen we een broodje knakworst 
eten en kregen we daarna vrije tijd. 
In de middag werden we in 2 groepen gesplitst, de ene groep ging met 
een huifkar een rondje rijden en bij varkens kijken, de andere groep ging 
voetballen met grote ronde rokken aan. Toen de groepen met de huifkar 
terugkwam wisselde we van activiteit. 
Eind van de middag kregen we vrije tijd en konden we oefenen voor de 
bonte avond. Om 6 uur ’s avonds gingen we friet eten met elkaar en om 
8 uur begon de bonte avond van 12 acts. Bij de opdracht waar alleen de 
leiding mee mochten doen was er helaas een ongelukje gebeurt. Één 
van de leiding kreeg een stuk van de koelkast op haar hoofd, gelukkig 
liep dat goed af. Toen alle acts waren gedaan kwam de ontgroening, 
daarbij werd er een grap uitgehaald bij de kinderen die voor het eerst 
mee waren. Ze vlogen in hun gedachte met Rike naar een land maar ze 
storten neer in het water. Tijdens het neerstorten werd er een spons 
onder de kont gelegd waardoor hun kont helemaal nat werd. 
Na de ontgroening kwam de uitslag van de bonte avond. Op de 3e plaats 
de gebroeders Pippel met het spel “Wie is het” in het echt, op de 2e plaats 
Tieme met het clubjournaal en op de 1e plaats Marscha, Sylvana en 
Rosalie met een Kahoot quiz waar vragen in zaten over iedereen die mee 
was (zelfs de leiding). Na de bonte avond gingen we naar het bos om het 
smokkelspel te spelen. Toen we terugkwamen deden we nog spelletjes 
en gingen we naar bed. 
De volgende ochtend werden we wakker gemaakt om 9 uur en gingen 
we gelijk ontbijten. Daarna gingen we een stuk uit de bijbel lezen en
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moesten we daar vragen over beantwoorden in groepjes. Toen gingen 
we onze spullen inpakken en in de bus gezet. Als middageten gingen we 
soep eten en daarna hebben we trefbal gedaan in de speelhal. Daarna 
hebben we nog wat gedronken en gingen we rond 2 uur weer naar huis. 
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
 
10 mrt   1e collecte € 245,80 Voedselbank Leerdam 
  2e collecte € 139,95 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   141,75   Pastoraat en prediking 
 
13 mrt   1e collecte € 84,40 Red een kind 
  2e collecte € 67,50 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   1.728,50   Biddagcollecte 
 
17 mrt   1e collecte € 209,55 Wycliffe 
  2e collecte € 143,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   151,35   Pastoraat en prediking 
 
24 mrt   1e collecte € 158,90 Dorcas 
  2e collecte € 105,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   102,90   Pastoraat en prediking 
 
 
29 mrt   1e collecte € 84,55 Woord en daad 
  2e collecte € 55,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   63,60   Pastoraat en prediking 
 
31 mrt   1e collecte € 185,50 Friedenstimme 
  2e collecte € 130,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   220,70   Paascollecte 
 
Ontvangen via: 
Ds. Roseboom 2x € 10,00 + € 20,00 + € 25,00 voor de kerk en € 80,00 
collectebonnen voor bidstond- en paascollecte 
Tien van Mourik 2x € 10,00 voor de kerk 
Marco van Zante € 20,00 voor de collecten van 17 maart 
Jacolien van Zante € 10,00 voor de kerk 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
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Paascollecte 
Pasen ligt alweer achter ons, maar toch nog even een korte herinnering 
aan de paascollecte. In het vorige kerkblad hebt daarover meer kunnen 
lezen. De opbrengst komt ten goede aan het plaatselijk kerkenwerk, 
waarmee we de boodschap van de overwinning van Jezus op dood 
kunne blijven uitdragen. 
Hieronder de QR-code. Die kunt u scannen via uw eigen (willekeurige) 
bankapp; u kunt ook handmatig een bedrag overmaken, via: 
NL42 RABO 03280 00 531 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Paascollecte 2024 
 

       Hartelijk dank alvast! 
 
 
 
 
 

Rommelmarkt zaterdag 20 april 
Zaterdag 20 april hopen we weer een grote rommelmarkt te houden, 
op de bekende locatie: het terrein van de familie Van Arendonk 
(Achterweg 57). De markt begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 
uur. 
Op de markt is van alles te koop. Van gereedschap, meubels en fietsen, 
tot aardewerk, speelgoed, knuffels, spelletjes. En van boeken, cd’s, dvd’s 
en lampen, tot elektrische apparaten, antiek en curiosa. 
Verder is er koffie, thee, fris met iets lekkers. Daarnaast wordt vers fruit 
verkocht en zijn broodjes hamburger en poffertjes te koop. Ook draait het 
rad van avontuur, met mooie prijzen. 
 

De kringloopkas is die dag ook open van 9.00 tot 13.00 uur. 
Komt allen! 
 

We zoeken mensen die iets lekkers willen bakken om te verkopen in 
de koffiehoek. Zij kunnen dat melden bij Dyke de Joode (06-33752315; 
WhatsAppen mag ook; email: dykedejoode@gmail.com). 
 
 

Onderhoud aan orgel 
De komende weken wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan 
het orgel. Orgelmaker Henk van Eeken is 2 april begonnen aan de klus. 
Het orgel blijft in principe bespeelbaar en te gebruiken voor de

ACTIVITEITEN 

mailto:dykedejoode@gmail.com


12 
 

kerkdiensten, hoewel soms maar gedeeltelijk. Zo zal het bovenwerk 
enige tijd niet te gebruiken zijn. Dus als het orgelspel soms wat afwijkt 
van ‘normaal’, dan weet u wat de verklaring is. 
 

Voor wie wil weten wat in grote lijnen gaat gebeuren hier de toelichting, 
hoewel die soms wat technisch is. Maar dat brengen dergelijke 
werkzaamheden nu eenmaal met zich mee.  

• De hoeden van de gedekte metalen pijpen (Bourdon 8’, Fluit d’ Amour 
4’, Holpijp 8’) zijn nu afgedicht met papier. De hoeden worden gevoerd 
met dun leer, dat verschillen in luchtvochtigheid beter kan overbruggen. 
Deze pijpen blijven dan na de juiste manier van stemmen beter op 
stemming. 

• De pijproosters van het bovenwerk zijn niet stabiel meer. Het pijpwerk 
helt inmiddels wat achterover. De verbindingen tussen pijpstokken, 
stempels en roosters worden opgezuiverd en gestabiliseerd. De 
conducten (dunne buisjes die de wind vervoeren van de windlade naar 
bepaalde pijpen) voor de afgevoerde pijpen van Holpijp en Gemshoorn 
worden meteen opgevormd en gemonteerd in leren pakkingen. 

• Enkele conducten naar de pijpen van de Subbas die op een hogere 
pijpenstok staan, hebben last van loodcorrosie. Deze conducten 
worden vervangen en de andere worden gecontroleerd en waar nodig 
hersteld. Ook deze conducten worden meteen voorzien van leren 
pakkingen. 

 
Graffiti-workshop!    |    uiterlijk opgeven 15 mei 

Zoals eerder beloofd krijgen jullie meer te 
lezen over de Graffiti-workshop! Speciaal 
voor en met jullie, de tieners uit onze 
gemeente, willen we een kleurrijke, 
creatieve en vooral gezellige 
middag/avond organiseren. Eerder gaven 
we al aan dat je je geloof op veel 
manieren kunt uiten. Zingend en 
vertellend, maar zeker ook met kunst. Nu 
is kunst heel breed en daar hoort ook 
graffiti bij.  
Graffiti wordt vaak gezien als het 
bekladden van muren, garages en 
andermans spullen, maar dat is uiteraard 
niet goed. Met deze workshop gebruiken 
we deze kunstvorm juist om iets moois en 
vol betekenis te maken.
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Nu kan ik me best voorstellen dat je je afvraagt of jij 
dat wel kan, als je de mooiste werken ziet is dat 
moeilijk te evenaren. Nou, ik kan je geruststellen, dat 
verwachten we ook helemaal niet van je. Het mooie is 
dat je het helemaal zelf mag bepalen, welke kleuren, 
vormen, teksten je gebruikt.  

In deze workshop leer je van een 
professionele graffiti-artiest de basis en het zal je 
verbazen hoe mooi het dan al kan worden. Denk 
vooral niet te moeilijk, je kent vast het symbool 
"geloof, hoop en liefde" wel; een kruis, anker en hart. 
Dit kan je als voorbeeld houden of een Bijbeltekst die 
je mooi vindt.  
 

Vrijdag 24 mei '24, vanaf 16.30 uur gaan we starten, op de 
parkeerplaats bij de kerk. Na afloop eten we met elkaar en mag je je 
kunstwerk, als dit is opgedroogd, mee naar huis nemen. 
Je kunt je aanmelden via: themadienstherwijnen@hotmail.com of via een 
bericht aan Leontien (van Arkel) 06-48425158 (graag je naam erbij) of 
spreek haar even aan. 
 

Bedenk vooraf al wat je (ongeveer) wilt gaan maken, dan kunnen we 
snel(ler) aan de slag na de uitleg.  

 
Zoek ideeën op google (zoek op; 
graffiti, geloof, idee) dan zie je al 
veel mooie voorbeelden.  
 

 
 
Workshop-middag, zaterdag 1 juni 2024 (let op, datum is gewijzigd) 
Zoals eerder aangegeven willen wij workshops organiseren. We hebben 
allemaal talenten gekregen, wellicht zitten er nog een aantal verborgen. 
Tijd om deze te gaan ontdekken op een middag vol creativiteit, 
waarderen van het gegeven en vooral gezelligheid. Hieronder worden de 
workshops omschreven, wat is het eigenlijk en wat kun je verwachten.  
Het is voor jong en oud(er). Aan de hand van het aantal inschrijvingen 
gaan we een indeling maken. Kun je niet kiezen en wil je aan 
2 workshops meedoen, geef dit duidelijk aan. 
Het aanmelden kan via: themadienstherwijnen@hotmail.com of via een 
bericht aan Leontien van Arkel 06-48425158 (graag je/uw naam erbij) of 
spreek haar even aan. Achterin de kerk liggen ook opgavestrookjes. 
 



14 
 

Alle workshops duren ongeveer 
1 uur. Inloop vanaf 13.00 uur, 
start workshops 13.30 uur, einde 
middag 16.30 uur. 
 

Kort gedicht schrijven 
Poëzie kan elke lengte hebben; 
lange gedichten die pagina's 
uitstrekken, maar ook korte 
gedichten kunnen erg krachtig 
zijn. Je kent misschien wel de 
Visje- en elfje gedichtjes. 
In een gedicht kun je alles 
zetten; humor, liefde, geloof en 
dát is wat we tijdens de 
workshop willen aanstippen. Met 
korte gedichtjes van 5, 6 of 7 
zinnetjes je geloof verwoorden. 
 

Bijbel-journaling 
Bijbel-journaling is creatief bezig zijn met je bijbel, je leest een stuk uit de 
bijbel en maakt daar vervolgens een tekening/knipsel bij. Dat is niet 
alleen een leuke manier om de bijbel te lezen, maar je onthoudt ook meer 
van de teksten én leert ze beter begrijpen door je eigen 'woorden' te 
gebruiken.  
Tijdens de workshop kun je kijken welke stijl je leuk vindt. Dit hoeft 
natuurlijk niet direct in je bijbel of psalmboek, het kan ook met een 
inlegvel. Wil je in je eigen bijbel of psalmboek aan de slag, neem deze 
dan vooral mee. 
 

Bloemschikken 
Wie wordt er nu niet vrolijk van bloemen in huis? Met de workshop 
bloemschikken kan je de bloemsierkunst ontdekken. Het vormgeven en 
creëren van een bloemstuk kan erg rustgevend werken, enthousiast 
maken en wordt vooral genieten. In eerdere diensten hebben al eens 
liturgische bloemstukken in de kerk gestaan, veel bloemen en kleuren 
hebben meer betekenis dat je verwacht. Met de workshop leer je welke 
bloemen en kleuren bij elkaar passen en hoe je het bloemstuk het beste 
kunt indelen.  
 

Granny's squares haken 
Letterlijk vertaald: Oma's-vierkant, is een stuk vierkante stof dat gehaakt 
is. Het haken is weer helemaal terug, in de trein, of het schoolplein of 
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lekker thuis op de bank wordt weer volop gehaakt. Je kunt bij Granny's 
verschillende patroontjes maken met zoveel kleurtjes als je wilt, leuk idee 
voor een kleed of vest. 
 

Fotografie 
Kun je niet wachten om de natuur in te gaan en het perfecte plaatje te 
schieten? Bij deze workshop leer je observeren, focussen en scherpte 
instellen. Het is belangrijk om zelf een camera te hebben. Heb je die niet? 
Geen probleem, tegenwoordig maak je op je mobiel ook hele mooie 
foto's. Je krijgt stap voor stap uitgelegd hoe je de technieken kunt 
toepassen en een mooie manier om de schepping in beeld te brengen. 
 

Pyrografie 
Pyrografie is een kunstvorm waarbij hout met hitte wordt bewerkt, ook 
wel houtbranden of brandschilderen genoemd. Je kunt hiermee op hout 
leuke patronen tekenen of teksten schrijven. Tijdens deze workshop 
maken we sleutelhangertjes. 
 

Schilderen 
Tijdens deze workshop leer je de basis om een schilderij op papier te 
maken. Als eerste is het idee belangrijk, daarom alvast het thema: de 
Schepping. 
Dit is natuurlijk heel breed en dat is het mooie ervan, het kan geheel naar 
eigen idee. Beginnend met een schets, daarna met kleur aan de slag. 
 
Uiterlijk opgeven workshops 20 mei (i.v.m. planning indeling) 
 
 

 

 
 
Dijkpraat 
Weinig is mooier dan de eerlijkheid van tieners. Onlangs ging ik voor in 
een gemeente waar ook familie woonachtig is. Na de dienst zei één van 
de kerkenraadsleden dat het een feest was geweest en anderen 
beaamden dat. Fijn om te merken. 
 
Vervolgens koffiedrinken bij de familie. Eén van de oomzeggers, voor 
oom Wilhelm maar weer eens ’s avonds naar de kerk, merkte op: “ik weet 
eigenlijk niet of het een compliment is of juist niet, maar ik heb heerlijk 
geslapen”. Goed om gelijk weer met de beide benen op de grond te 
staan. 

Ds. Wilhelm Roseboom 
 

UIT DE PASTORIE 
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Zaterdag 20 april 09.00-13.00 uur rommelmarkt 
Vrijdag 24 mei 16.30 uur  graffiti-workshop 
Zaterdag 1 juni 13.00 uur  workshopmiddag 
Dinsdag 24 sept  20.00 uur  Generatie Y (20-40) 
 
 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 29 april 2024 (voor  4 weken) 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
Volgende inleverdata zijn:  
27 mei voor 3 weken 
17 juni voor 3 weken 
  8 juli voor 8 weken 
  2 sept voor 3 weken 

 

 

 

 

 

 

 
  

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl


 
 

KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

